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Tozer 
 
 Wat is die hoofdoel van die mens? 
 
Antwoord – Mens se hoofdoel is om God 
te verheerlik en om Hom te geniet.  



 
   5 
TABERNAKEL   
 
● Voorhof/Brandoffer-altaar 
 
●  kandelaar 
 

●  Tafel van toonbrood 
 
●  Reukaltaar 
 
● Allerheiligste 
 
 
 



Dit is meer as`n lering wat nagevolg moet 
word, dit is `n leefstyl wat elke dag en 
oomblik geniet word. 
 



 
 
 
 
  HOEKOM? 



 
 
 
Wat, behalwe die teenwoordigheid van die 
voorhangsel in ons eie harte? 
 



 
 
 
⌂ Om spesifiek te wees, die self-sondes 
 is: eie-geregtigheid, selfbejammering ,
 selfvertroue, selfbewondering en nog
 vele ander. 



Jakobus 4: 1 -8  
Waarvandaan kom oorloë en vegterye 
onder julle? Kom hulle nie hiervandaan, van 
julle welluste wat in julle lede stryd voer 
nie? Julle begeer en julle het nie, julle pleeg 
moord  en is naywerig en julle kan niks 
verkry nie. Julle veg en maak oorlog, en julle 
het nie, omdat julle nie bid nie. Julle bid en 
julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, 
om dit in julle welluste deur te bring. 
Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie 
dat vriendskap van die wêreld vyandskap 
teen God is nie? 



Wie dan`n vriend van die wêreld wil 
wees, word `n vyand van God. Of meen 
julle dat die skrif tevergeefs sê: Met 
jaloersheid begeer die Gees wat in ons 
woon? Maar Hy gee groter genade, 
daarom sê Hy: God weerstaan die 
hoogmoediges, maar aan die nederiges 
gee Hy genade. Onderwerp julle dan aan 
God; weerstaan die duiwel, en hy sal van 
julle af wegvlug. Nader tot God, en Hy sal 
tot julle nader. 



Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer 
die harte, julle dubbelhartiges. Weeklaag, 
treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid 
verander word en julle blydskap in 
bedruktheid. Verneder julle voor die Here en 
Hy sal julle verhoog.  



Jeremia 2:13  
 
Want my volk het twee verkeerde dinge 
gedoen: 
 
My, die fontein van lewende water, het hulle 
verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap, 
gebarste reënbakke wat geen water hou nie. 



Psalm 73:13,16-17 
 
13 Waarlik, tevergeefs het ek my hart 
rein gehou en my hande in onskuld 
gewas! 
 
16 Toe het ek nagedink om dit te 
verstaan, maar dit was moeite in my oë,  
17 todat ek in die heiligdomme van God 
ingegaan en op hulle einde gelet het.  



Psalm 73:13,16-17 
 
13 Surely in vain I have kept my heart 
pure; 
In vain have I washed my hands in 
innocence; 
All day long I have been plagued; 
I have been punished every morning. 
 
16 When I tried to understand all this, it 
was oppressive to me 17 till I entered 
the sanctuary(presence) of God; Then I 
understood their final destiny.  


